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THEMA 1 

Eeuwenlang waren zij de schrik van de mensheid. De meesters van de nacht, 
de dienaren van de Volle maan. Aan de ene kant waren er de weervolven. 

Halfmens, halfwolf. Wild en bloeddorstig. Aan de andere kant waren er de 
vampiers. Ondoden, bloedzuigers. Alleen het noemen van de weerwolf of de 
vampier was al genoeg om mensen kruisjes te laten slaan, terwijl ze angstig 
een gebed prevelden. Maar dat was vroeger. Het ras der weerwolven en 

vampiers sterft uit. Zij hebben vers bloed nodig om te kunnen blijven 
bestaan. Maar dat niet alleen…. De beide rassen hebben een groot geheim 

ontdekt. Een nieuw ras van nachtwezens: de hybriden. Een kruising tussen 
vampiers en weerwolven. Sterk en bloeddorstig. Deze hybriden zijn de 
laatste kans om de families te redden. Welk ras zal in staat zijn om de 

meeste hybriden te kweken? Wie zal de heerschappij over de nacht blijven 
behouden en welk ras zal uiteindelijk uitsterven?  

Jij, ja jij…. Jou hebben de Elders gevonden. De Elders, de oervaders en –
moeders van de weerwolven- en vampierfamilies. Jou hebben ze gevonden, 
geselecteerd en geschikt bevonden om toe te treden tot hun familie, hun 

bloedlijn. Jou vinden ze geschikt om hybride te worden. Er is alleen probleem. 
Jij leeft nog…….. 

  



 

  



 

The Elders Familie Soort 
Dick Beowulf Weerwolf 
Fleur Ulrika Weerwolf 

Buchan Dracul Vampier 
Jaimy Bathory Vampier 

 

  



THEMA 2 

Zojuist zijn jullie gestorven. Niet getreurd, het deed geen pijn en aangezien jullie 
toch op kamp zijn, zullen jullie ouders jullie voorlopig niet missen.  

Dood, een vreemd fenomeen. Je wordt geboren en heel je leven leef je…. Ja waarvoor 

eigenlijk? Om dood te gaan? Om het tijdelijke met het eeuwige te verwisselen. 
Eeuwig, dat klinkt lang en dat is het ook. Eeuwig, voor altijd. Is het leven dan 

niet zonde van je tijd? Wat nu als je het eeuwige net zo interessant kan maken 
als het tijdelijke?  

Jullie zijn nu vampier en weerwolf. Jullie zijn nu officieel ondood. Dood… en ook 
weer een beetje niet. Je bent onsterfelijk, maar je kunt toch sterven. Eén ding is 
zeker: de nacht is jullie domein. Zonlicht is fataal. Waar jullie voorvaderen 

alleen ’s nachts konden dwalen, wordt jullie de mogelijkheid geboden om overdag 
actief te kunnen zijn. Daarvoor moeten jullie wel wat doen. Spoor de 
Daglichtringen op. Deze ringen zorgen er voor dat jullie immuun zijn voor de 

dodelijke zonnestralen. Draag deze ring en wandel rond, alsof jullie nog tot de 
levenden behoren… 

Echter…. de ringen laten zich niet zomaar dragen. Slechts zij die geschikt zijn om 
deze te dragen, zullen hen vinden. Slechts zij die slim genoeg, sterk genoeg, sluw 

genoeg en scherp genoeg. Vier taken staan jullie te wachten. Taken die bepalen of 
jullie ondood of volledig dood zullen zijn.  



THEMA 3 

2 Zilveren objecten, 2 takjes wolfskruid en 2 flesjes bloed. Dat zijn de ingrediënten 
die nodig zijn tot het vormen van een hybride. Een kruising tussen weerwolf en 

vampier. Zilver, het dodelijkste metaal voor de vampier. Wolfskruid, het 
dodelijkste kruid voor de weerwolf. Bloed, het gezamenlijke 
levenselixer.  

Te vinden voor wie goed zoekt. Te vinden voor wie weet 
waar te moeten zoeken. Zo iemand is Rasputin.  

Grigori Rasputin, de bezeten monnik met occulte 
krachten. Vertrouweling van tsarina Alexandra, 
gehaat door het hof. Men heeft hem in zijn buik 

gestoken, hem geprobeerd te vergiftigen met 
kaliumcyanide, genoeg om een stier om te leggen, hem 
in zijn voorhoofd, maag en lever geschoten, hem in 
elkaar geslagen en hem in het ijskoude water van 
de Wolga gegooid. Volgens verhalen werd zijn 

lichaam teruggevonden, vastgevroren in het ijs. 

Zijn lichaam zou opgegraven en vervoerd zijn in 
een pianokist en daarna verbrand zijn in de ovens van 

de universiteit van Sint 

Petersberg. Dat zijn de mythen. Het enige deel 
dat niet waar is, is dat zijn lichaam verbrand zou 

zijn in de ovens van de universiteit. Met behulp van 
ingewijden verdween hij in de duisternis. Immers, 
Rasputin is onsterfelijk.  

  



HET ORAKEL 

“Alles valt te overleven tegenwoordig, behalve de dood.” 

 

“Hoe wilt u de dood begrijpen? U begrijpt het leven nog niet eens.” 

 

“De dood is niet het doven van het licht, maar het uitblazen van de lamp omdat de 
dag is aangebroken.”  

 

“Vlug vliegt de tijd, maar nog vlugger 
vliegt de dood - voor de tijd bestond de 
dood en na de tijd zal de dood nog 
bestaan.” 

 

“Alles valt te overleven 
tegenwoordig, behalve de dood.” 

 

  



THEMA 4 

Matilone, Leiden of Lijden? Stad van de Sleutels, gelegen aan de 
voet van een motte kasteel. Een burcht op een heuvel waar 

de bisschop van Utrecht en de graaf van Holland de 
scepter gezwaaid hebben. Stad van nauwe steegjes en 
een duister verleden. Lijden. Stad waar de Hortus 
Botannicus de kruiden heeft voor het beruchte Mortem 

Herba. Waar de kerken elkaar kunnen zien en een 
omgekeerd Latijns kruis vormen op de kaart. Een stille 

boodschap aan de gemeenschap. Leiden is Lijden. In deze stad zijn er, 
voor hen die het weten, offerandes verstopt. Alleen hen die behoren tot de wezens 
van de nacht, kunnen deze offerandes vinden. Aan Grigori Rasputin zal het zeker 

niet gelegen hebben. De bezeten monnik heeft alle locaties in beeld gebracht. Nu is 
het aan jullie om de noodzakelijke offerandes te vinden. 

 

 



  

  



THEMA 4 

Wie had dat gedacht… De 
Kagerplassen, één netwerk waarin 

de geschiedenis verborgen zit en 
waarin onze toekomst ligt. Het 
gilde van molenaars, reeds bedreven 
in het omvormen van de 

graankorrel tot meel, heeft de 
laatste belangrijke sleutel in 

handen om onze families voor te 
kunnen zetten. Zij hebben de 
macht om ons om te vormen tot de 

hybriden die wij zo hard nodig 
hebben. Maar verwacht nu niet 
dat het makkelijk wordt. Het gilde 
van molenaars is niet gek. Niets is 
ooit veranderd, verbeterd zonder 

slag of stoot. Wezens kunnen 

alleen groeien door er moeite voor te 
doen. Niemand weet wat jullie precies te wachten staat, dus bereid je voor op alles. 
Het is jullie, nee, het is onze laatste kans op het veilig stellen van ons 
voortbestaan. 

  



 

At Night on the full moon, go outside and let direct moonlight shine onto you and 
then chant:  

 

By the light of the moon 

And our piercing howls 

We are further transformed into cunning creatures 

Form the circle of life 

To the evolution of man, 

I shall be reawakened as one with the land. 

 

Warning: 

You’ll have bad anger problems once the spell is done, try to control your anger. 

  



 


